
   

november 2020 Verlangen
Aan het begin van onze dienst op 18 oktober 
sprak Monique van Zoest deze woorden:

	 ‘Ik realiseer me altijd hoe uniek deze plaatsen 	
	 zijn waar we openlijk en vrij kunnen spreken 	
	 over wat ons raakt; 
	 plaatsen waar we elkaar in vertrouwen nemen, 
	 waar we ons verbonden weten, 
	 waar we kunnen zijn hoe we zijn 
	 en onze emoties kunnen delen.’

Woorden met een gouden randje…
Wat kun je naar zo’n plek verlangen!

Wim Wattel

St.Martinuskerk, Moorsele, W-Vlaanderen

Sinterklaasactie diaconie: helpt u de Sint ook mee?

De Sint vraagt nogmaals uw aandacht voor de Sinterklaasactie voor de kinderen van de 
voedselbank  en het AZC,  georganiseerd samen met de diaconie van de Nieuwe kerk.

Wat is de bedoeling? 
Gemeenteleden kunnen helpen door een of 
meer (kleine) chocoladeletters mee te ne-
men naar de kerk in oktober en november 
(tot en met 22 november) en die in de spe-
ciale mand bij de ingang/uitgang te leggen. 
De letter maakt niet uit en ook niet of het 
puur, melk of wit is. Alles is welkom. De be-
doeling is een normale kleine letter (gewoon 
zonder versiering en extra’s)  zodat er geen 
onderscheid is en alles in het zakje past.
Daarnaast kunt u ook helpen door geld te doneren in de speciale Sint-collectebus. 
Hiervan zullen we kleine jutezakjes kopen en wat Sint-lekkernijen. De aantallen aan-
vragen bij de voedselbank stijgen. Daarom hebben we nu al 225 zakjes nodig en 
evenzoveel chocoladeletters.

Eind november zullen we deze verrassing uitdelen bij de voedselbank en het AZC 
in Middelburg. We hopen op veel blije kindergezichten. Dank alvast voor uw hulp 
hierbij! 
Komt u nog niet in de kerk maar wilt u wel meedoen, dan kunt u even een mailtje 
sturen (gsvleeuwen@zeelandnet.nl ) of bellen (06-25032498) en  dan halen wij de let-
ters en/of de bijdrage graag even op.
Soms kun je met zo weinig heel veel betekenen voor een ander. In dit geval de kin-
deren.

Met vriendelijke groet namens de Taakgroep Diaconaat, 
Gerda van Leeuwen
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Om dat te bereiken moet nog veel werk 
verzet worden, moeten we elkaar beter be-
grijpen, moeten onduidelijkheden uit de 
weg geruimd worden, moeten alle vragen 
die er zijn beantwoord worden, moeten we 
op de goede manier de toekomst en de 
weg daar naar toe met elkaar bespreken. 
Dat zal niet altijd makkelijk zijn en er wordt 
ook getwijfeld of we daar nu de juiste weg 
voor kiezen. Iedereen heeft echter de ze-
kerheid dat we allemaal, als leden van de 
Koorkerkgemeenschap, een stem heb-
ben om mee te bepalen wat ons te doen 
staat om samen verder te kunnen gaan. En 
dat is een belangrijke zekerheid want de 
Koorkerkgemeenschap is van ons allemaal 
en dat moet zo blijven.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere

Bij de diensten
Zondag 8 november 2020, 
ds. Chris Vonck
“Hij die niet in staat is om te vergeven, 
is niet in staat om lief te hebben” - 
Martin Luther King.
Voorgaan in Middelburg is zoiets als het 
ontvangen van dagelijks brood. En dage-
lijks brood is voor Jezus gelijk aan verge-
ving. Het is een dagelijks gebeuren. Elke 
dag diverse keren om vergeving vragen. 
Met andere woorden: meer dan 3 x daags. 
In het Nabije Oosten bestaat de maaltijd 
niet op gepaste tijden. Je eet als je honger 
hebt. Vergeven is een immer ingewortelde 
bezigheid. Niet een akte van het lichaam 
maar van de geest. 
Zelden, vooral duidelijk op tv, zie ik weinig 
of geen mensen die elkaar vergeven, bijv. 
bij verkiezingen. Het is moeilijk voor de 
rationele mens zich als het ware te bui-
gen voor de andere. Buigen voor de on-
zichtbare God is vervolgens gemakkelijk. 
God is immers de Vergever of Vergeving-
sgezinde bij uitstek. Maar juist dié actie is 
op zichzelf overbodig. Het gaat immers om 
je naaste. Vergeven is een daad van liefde.  
En, geloof of geloof het niet: het mooie of 
het sterke is, als je je naaste om vergeving 
vraagt, hij reeds op zekere hoogte een an-
dere is. 
Over vergeven  - o wat kan dat zwaar zijn! - 
reflecteren wij naar Mattheus 18: 23-35 op 
zondag 8 november.

Ds. Chris Vonck

Uit de kerkenraad
Als u dit leest hebben wij misschien de 
dienst van 1 november al achter ons 
liggen. De gedachtenisdienst waarbij we 
leden van de Koorkerkgemeenschap en 
andere dierbaren die sinds 3 november 
2019 zijn overleden hebben herdacht. De 
gedachtenisdienst, een dienst die ik zelf 
altijd als zeer waardevol ervaar. Een dienst 
van verbondenheid, een dienst waarin we 
elkaar troosten en steunen in de hoop het 
verlies een beetje draaglijker te maken.
Dit jaar is de dienst om meer redenen bij-
zonder. Bijzonder, omdat niet iedereen die 
dat graag wil in de kerk aanwezig kan zijn 
vanwege de Corona maatregels. Bijzonder 
omdat dit ook de laatste dienst is die Ineke 
de Feijter als onze eigen predikante leidt. 
Dat stemt verdrietig en weemoedig. 
Verdrietig omdat Ineke binnenkort niet 
meer onze predikante en pastor zal zijn. 
Verdrietig omdat wij niet meer elke maand 
kunnen uitkijken naar haar vaste diensten 
die altijd zo bijzonder en tot in de klein-
ste details zorgvuldig voorbereid zijn. Ver-
drietig en weemoedig omdat de omstan-
digheden het niet toelaten dat wij nu op 
een goede manier afscheid van haar kun-
nen nemen. 
We hopen dat in het voorjaar van 2021 
alsnog te kunnen doen op een manier 
die recht doet aan de toewijding waar-
mee Ineke sinds 2015 onze predikant is 
(en vanaf 2012 gastpredikant en 2013 be-
geleider van kringen). Een afscheid waar-
bij ieder van ons nog een keer met haar 
kan delen wat zij voor ons betekent. Maar 
we hopen ook uit te mogen zien naar de 
diensten waarin Ineke weer als gastpredi-
kant zal voorgaan.
Dat ligt in de toekomst. Een toekomst 
waaraan, sinds de avond waarop de visi-
tatoren hun analyse en adviezen hebben 
toegelicht, gewerkt wordt door het Bouw-
team. De mensen van het Bouwteam doen 
voorbereidend werk voor de besluiten 
die we als Koorkerkgemeenschap moeten 
gaan nemen en de vragen die we samen 
moeten beantwoorden. Zij doen dit in 
afwachting van de bekrachtiging van dit 
werk door de leden van de Koorkerkgemeen-
schap op een volgende gemeenteavond.
Het is heel mooi dat de leden van het 
Bouwteam hun schouders er onder willen 
zetten om mee te helpen de Koorkerkge-
meenschap weer een haven te maken die 
recht doet aan de woorden waarmee be-
zoekers van onze website welkom geheten 
worden. 

Kerkdiensten 

1 november 2020
Ds. Ineke de Feijter

8 november 2020
Ds. Chris Vonck

15 november 2020
Ds. Joep de Valk

22 november 2020
Ds. Ivo de Jong 

29 november 2020
Pastor Wim van Goch

6 december 2020
André Meiresonne

13 december 2020
Ds. Marga Haas

20 december 2020
Ds. Florus Kruyne

24 december 2020
nog niet bekend

25 december 2020
Ds. Joep de Valk
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Zondag 29 november 2020, pastor Wim van Goch
Bij spannende tijden hoort een spannend verhaal. We lezen Daniël 3.
Dat past, in mijn lenige geest tenminste, prima bij de eerste zondag van de advent,
tijd van verwachting. 
Het is een geweld-ig verhaal, het is een filmisch verhaal.
Niet gespeend van humor (volgens mij), is het ook een ernstig, zo niet dood-ernstig 
verhaal. 
Drie vrienden die het vuur na aan de schenen wordt gelegd. 
Wat voor gedachten, wat voor verwachting  heeft een mens dan over ‘God’?
En is die verwachting, die ik al lezend uit het verhaal destilleer, de onze, de mijne, de 
jouwe?
Trouwens, heeft ‘God’ dan ook verwachtingen van de mens?
Daar zoek ik nog een verhaal uit het Nieuwe Testament bij. 
Welke tekst dat wordt, en welke muziek die zondag inluidt, hoort u op 29 november. 
Graag tot dan!
Wim van Goch
Pastor, geestelijk verzorger Emergis

Nieuws Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland 

Met open mind en hart omarmen we de hoopgevend verbindende initiatieven van 
het bouwteam. “Helpende hemelse manna’’ voor wie bereid en in staat is stappen 
te zetten richting herstel van onderling vertrouwen. En bevordering van eendracht, 
met plezier in elkaar verrijkende en versterkende verscheidenheid. God-gegeven 
boeiend én puur mensenwerk: onze waardevolle Koorkerkgemeenschap. 
Ons kleine a.i. bestuur werkt aan een zorgvuldig en breed ge-informeerde leden/
vrienden bijeenkomst. Nadere berichten volgen. Charlotte Hille, lid van de Coza 
(het landelijk remonstrantenbestuur) vonden we bereid ons als adviseuse en zo 
nodig als technisch voorzitter bij te staan. Later meer over haar. 
We leven mee met onze leden die recent in een ingrijpend ziekteproces verkeren. 
Voor vragen en/of verdere dialoog, al dan niet in licht verzet in bos of duin: graag 
bij mij.  

Maarten ’t Hooft, voorzitter a.i. RGMZ 
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Uitnodiging

Algemene ledenvergadering van de VVHM op donderdag 19 november 2020, 
aanvang 19.30 uur in de Koorkerk
De leden van de Koorkerk zijn uitgenodigd voor deelname aan de ALV, evenwel de strin-
gente Covid-19 regels betekenen op dit moment dat het aantal personen in de kerk sterk 
is beperkt tot maximaal 30 personen, plus de bestuursleden.
Mogelijk dat bij een ‘lockdown’ de ALV alsnog wordt geannuleerd en verschoven naar een 
later moment, of dat wordt gekozen voor de optie van een zogenoemde ‘zoom’-vergade-
ring.
U kunt zich opgeven voor de vergadering bij Dick de Vlieger, per mail: 
dcdvlieger@zeelandnet.nl of tel. (0118) 62 59 40.
Wij streven ernaar dat ook per video-verbinding (Zoom of Kerkomroep) de vergadering 
live is te volgen, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen en stemmen; nadere in-
formatie volgt nog.
Het verslag van de vorige ALV van 24 september 2019 is vooraf op te vragen bij secretaris 
Nienke Slump, per mail: nienkeslump@gmail.com of tel. (06) 23 02 41 76
Het verslag wordt vooraf per mail toegestuurd naar de aanwezigen op de vorige ALV, 
voorzover het mailadres is achterhaald. Ook zijn er exemplaren beschikbaar vóór aanvang 
van de vergadering.
Hieronder vindt u de agenda van 19 november. De officiële uitnodiging voor de Alge-
mene Ledenvergadering VVHM met de bijbehorende (financiële) stukken ontvangt u be-
gin november, per mail of post.
Het bestuur

 
Agenda van de Algemene Ledenvergadering, donderavond 
19 november 2020 in de Koorkerk

Aanvangstijd: 19.30 uur

1.	 Welkom, opening, introductie en het vaststellen van de agenda. 		
	 (Johan Klumpenaar, voorzitter)	
2.	 Instemming vergadering met een verlenging van de bestuursleden.	
	 Chris Lobbezoo, eerste termijn is afgelopen 20 februari 2020.
	 Frits Kruse en Dick de Vlieger, termijn is geëindigd 3 oktober 2019.
	 Het bestuur van ‘De Schakel’ kent een vacature door het terugtreden van 
	 Marianne van de Voorde. De ALV dient te voorzien in een kandidaat.
3.	 Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 september 2019		
	 (Nienke Slump, Secretaris)
4.	 Bestuur verslag voor het jaar 2019					   
	 (secretaris)
5. 	 Financieel jaarverslag 2018					   
	 (Chris Lobbezo, Penningmeester)
6.	 Verslag financiële commissie 2018 					   
	 (Teus Baars)
7. 	 Begroting 2020 en 2021					   
	 (penningmeester)
8. 	 Wat verder ter tafel komt					   
	 (voorzitter)

  Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg  
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In Memoriam: Adri Karman
De noten dansten zo vrolijk op de kaart, boven de sierlijke krullen bij de toetsen van het 
klavecimbel, dat zijn zoon ooit voor hem bouwde. Het bleek de laatste muziek te zijn, die 
Adri Karman er op speelde. Op 1 oktober overleed hij in Ter Reede, waar hij revalideerde 
na zijn ziekenhuisopname in september dit jaar. 
Adri speelde jarenlang een belangrijke rol in de muziek in de Koorkerk. Hij bespeelde er 

regelmatig het orgel, tot 
op zeer hoge leeftijd. Hij 
had veel muzikale con-
tacten, en zocht nog vo-
rig jaar naarstig mee naar 
een nieuwe organist en 
verzorgde in die periode 
ook maanden lang het 
rooster voor de muzikale 
begeleiding van de dien-
sten.
Maar zijn grote liefde 
was het klavecimbel; met 
trots toonde hij zijn ei-
gen exemplaar, waarbij 
een privé concert niet 
ontbrak. Een liefde die hij 

overbracht op één van zijn zoons, die met zijn vakmanschap uitgroeide tot een interna-
tionaal vermaard klavecimbel- en klavechordbouwer. 
Adri werd geboren in Colijnsplaat, als oudste in een groot gezin, dat al vroeg geconfron-
teerd werd met verlies. Dat bracht bij hem een groot verantwoordelijkheidsgevoel teweeg. 
En van jongs af aan een liefde voor muziek. Met 14 jaar speelde hij er zijn eerste kerkdienst. 
Het zou een levenslange passie blijken, waarvoor hij elke dag studeerde. En wist naast 
werk en gezin ook nog tijd te vinden voor andere hobby’s. Adri was een consciëntieuze 
man. Bescheiden. Met gevoel voor humor. Niet iemand die de aandacht zocht. Al genoot 
hij zeer van de concerten die hij gaf. In het bijzonder het afscheidsconcert dat hij in 2018 
op 86 jarige leeftijd samen met Bert Geleijnse (op kistorgel) gaf. In de Doopsgezinde Kerk 
in Middelburg, de gemeente waarbij hij en Jos jarenlang ook betrokken waren. Hij speelde 
in dat concert solo, hoe kon het ook anders, werk van zijn meeste geliefde musicus: Johan 
Sebastian Bach. 
Voor zijn afscheidsdienst zocht hij niet alleen zelf de muziek (gespeeld op het kistorgel) 
maar ook de teksten. Waaronder die uit Prediker 9: “Eet je brood met vreugde, drink met 
een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd 
vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint”. 
Dat deed Adri, samen met Jos. Een leven lang waren ze samen. Waarin ze vreugde en ook 
verdriet deelden. Zeker in de laatste twee jaar toen het leven voor beiden moeizaam werd. 
Met elkaar vergroeid. Deze maand zouden ze 65 jaar getrouwd zijn… 
Op de zondag na zijn overlijden herdachten we Adri; Martin speelde ter gedachtenis op het 
orgel een koraal van Bach. In de gedachtenisdienst van 1 november werd een licht voor hem 
aan gedaan, ontstoken aan het 
licht van de Paaskaars. We ver-
liezen in Adri een beminnelijk 
mens. De Koorkerkgemeente is 
hem veel dank verschuldigd. 
We wensen Jos, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe. 
Dat de herinneringen aan hun 
lieve man, vader en opa, zijn 
manier van leven, geloven en 
vertrouwen, tot troost mogen 
zijn.
Ineke           
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Uit het Bouwteam
Terugblik Snertmiddag
Op zondag 11 oktober jl. ontmoette een 
dertigtal Koorkerkers elkaar op landgoed 
Ter Hooge. Na een wandeling of fietstocht 
kon worden genoten van zelfgemaakte 
pompoensoep of snert. We hadden geluk 
met het weer en in een prachtige najaars-
zon was ruimte voor een goed samenzijn 
en fijne gesprekken. Het was goed om te 
ervaren dat het ook in deze snerttijd moge-
lijk is om in harmonie bijeen te zijn. Wat ons 
betreft een opstapje naar meer!
 
Dankdag
Fruit groeit bijna altijd, zelfs als de omstan-
digheden niet optimaal zijn. Wanneer fruit 
rijp is, blijft het kwetsbaar. Het is bederfe-
lijk en dus beperkt houdbaar. Totdat … je 
fruit aandacht geeft en verduurzaamt. Een 
gevoel van geluk of dankbaarheid is ook 
kwetsbaar en als het wordt verwaarloosd, 
is het onderhevig aan bederf. Als we niet 
oppassen is corona of andere sores voor 
ons welbevinden even schadelijk als hagel, 
vogels en insecten voor fruit. 
Een dezer dagen krijgt u een klein pakketje 
duurzaam geconserveerd fruit met een 
notitieblokje en pen. Wanneer u hierin da-
gelijks de kleine momentjes van geluk no-
teert, legt u ongemerkt een collectie goede 
herinneringen aan. U kunt van gebeurte-
nissen hun betekenis oproepen door het 
boekje door te bladeren en links en rechts 

wat te lezen. We hopen dat het helpend is, 
bijvoorbeeld op die momenten dat alles 
duister lijkt. 
Op dankdag willen we graag ervaringen 
delen. Waar bent u, waar ben ik en waar zijn 
wij ondanks alles dankbaar voor? Indien 
het binnen het coronaprotocol voor kerken 
kan, zullen we elkaar op 25 november 2020 
(dankdag op Walcheren) in kleine dialoog-
groepen in de Koorkerk ontmoeten. Als u 
de voorkeur heeft voor een online bijeen-
komst, dan kan dat ook. Wij zullen die dag 
ook online groepsgesprekken faciliteren. 
De duur van de bijeenkomst hangt af van 
de vraag of we elkaar in de Koorkerk ont-
moeten of online. Houdt u rekening met 
ongeveer anderhalf tot maximaal twee uur. 
Als u hieraan wilt deelnemen dan kunt u 
zich aanmelden op bouwteam@koorkerk.
nl onder vermelding ‘Dankdag’. Laat u ook 
even weten of u voorkeur heeft voor een 
fysiek samenzijn of online? Wij zullen u in 
de komende weken nader informeren over 
exacte tijd en de vorm van samenzijn. Wij 
hopen op een grote deelname!

Adventkalender
Wat is er troostender dan een hoopgevend 
verhaal dat je wordt voorgelezen voor het 
slapen gaan (in deze rare en nare tijd)? We 
kunnen dit doen met mensen van (of be-
trokken bij) de Koorkerk. We hebben men-
sen met een geweldige stem die tijdens 
de dienst lezen, mensen van verschillende Terugblik Snertmiddag
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achtergronden en gastpredikanten die iets 
hebben met ‘verhalen’. Het idee: een ad-
ventkalender op de site van de Koorkerk 
met voor iedere dag tussen 29 november 
en 24 december een verhaal van hoop 
(eventueel explicieter uitzien naar kerst). 
Wij zoeken 26 voorlezers die een zelfge-
kozen verhaal van hoop willen voorlezen. 
Wij denken aan een verhaal van een paar 
minuten met een vaste inleiding (2 à 3 zin-
nen) en afronding (1 à 2 zinnen). De voorle-
zers werken allemaal met ditzelfde format 
en nemen zelf met hun telefoon een au-
diobestand op en sturen dat naar ons. Wij 
verzamelen de bestanden en koppelen de 
verhalen digitaal aan een adventkalender, 
die wordt gepubliceerd op de website van 
de Koorkerk. Als u een bijdrage wilt leve-
ren: meldt u aan op bouwteam@koorkerk.
nl onder vermelding ‘adventkalender’.

Verzoening
In de gemeentebijeenkomst op 29 sep-
tember is door velen het belang van ver-
zoening benadrukt. Als bouwteam hebben 
wij op ons genomen te kijken hoe we een 
verzoeningsproces op gang kunnen bren-
gen. Wat ons belangrijk lijkt is dat niet de 
hele Koorkerkgemeenschap hierbij betrok-
ken is, maar primair de mensen die ook 
iets hebben te verzoenen. Wij hebben een 
begin gemaakt met het bellen van mensen 
die tot deze groep zouden behoren en van 
hen hebben wij weer namen gekregen van 
andere betrokkenen. Aan de direct betrok-
kenen hebben wij een digitale vragenlijst 
voorgelegd. 
Wat wij vooraf willen benadrukken is dat 
het niet onze bedoeling is voeding te geven 
aan sluimerende conflicten of een platform 
te bieden waarop ieder zijn eigen stand-
punt over inhoudelijke kwesties opnieuw 
naar voren brengt. Evenmin willen we dat 
ieder uitvoerig vertelt hoe erg hij of zij door 
een misverstand of conflict is getroffen of 
beschadigd. Het gaat ons erom te kijken in 
hoeverre herstel mogelijk is van relaties. 

Wat is verzoening? In de Dikke Van Dale 
vonden we het volgende:
Verzoenen 
Zich met iemand verzoenen, de vijandschap 
doen ophouden, vrede sluiten
Ik kan mij ermee verzoenen, ik heb er vrede 
mee

Verzoening Het weer in goede onderlin-
ge verstandhouding brengen, het verzoe-
nen of goedmaken

Het werkwoord verzoenen vraagt inzet van 
mensen die nu niet samen door één deur 
kunnen. Het bouwteam is gevraagd een 
proces op gang te brengen waarbij men-
sen zich met elkaar kunnen verzoenen.
Wanneer je zelf gekwetst bent, heb je vaak 
ook een idee wat er nodig is om het weer 
goed te krijgen. Die opvattingen zullen we 
in beeld proberen te brengen voor de men-
sen die in conflicten betrokken zijn geraakt. 
We brengen de opvattingen of ideeën in 
beeld door een delphi-onderzoek te doen. 
In dit actieonderzoek, waarbij de deelne-
mers een paar keer antwoord geven op 
een aantal open en gesloten vragen, is het 
streven binnen enkele weken zo dicht mo-
gelijk, aansluitend bij de inzichten, ideeën 
en opvattingen over verzoenen en verzoe-
ning, te komen tot consensus over wat er 
nodig is om een verzoeningsproces in gang 
te zetten. 
We hebben er alle vertrouwen in op basis 
van de gezamenlijke input van de betrok-
kenen over enkele weken een oplossings-
richting te kunnen schetsen.

Structuur
De kerkenraad en de besturen van VVHM 
en RGMZ hebben het bouwteam gevraagd 
mogelijke verbeteringen in de organisatie 
en structuur van de koorkerkgemeenschap 
voor te bereiden. Binnenkort ontvangt u 
meer informatie over de stand van zaken, 
de mogelijkheden en denkrichtingen. 
Teus Baars

Inleveren kopij voor de Vierpas

Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor De Vierpas. 
De Vierpas van de maand december 2020 verschijnt op 29 november 2020. 
Kopij dient uiterlijk 20 november 2020 per mail te worden aangeleverd bij de redacteur, 
Adrie le Clercq. Zijn mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte mail of bijlage. 
Adrie le Clercq, redacteur Vierpas
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De website
Door alle perikelen rond corona heeft u wellicht al geruime tijd onze website koorkerk.nl gelaten 
voor wat ‘ie was. Begrijpelijk, maar ten onrechte, want we doen onze uiterste best dit informatieka-
naal zo bijgewerkt en actueel mogelijk te houden. U vindt daar bijvoorbeeld niet alleen een agenda 
van komende kerkdiensten, maar ook - als de (gast)predikant(e) daarover iets heeft toegezonden - 
een toelichting op de betreffende dienst. Op de pagina Agenda (in de rubriek Actueel) vindt u voorts 
wat er bijvoorbeeld aan lezingen, concerten, kringen en andere activiteiten aankomt, soms ook op 
locaties buiten de Koorkerk. Op de pagina Nieuws (eveneens in de rubriek Actueel) treft u andere ac-
tualiteiten, verwijzingen naar publicaties (Koorkerker in het nieuws!) en wetenswaardigheden aan, 
waaronder activiteiten welke over een lagere periode plaatsvinden zoals tentoonstellingen. 
Kortom: wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en activiteiten, kijk dan met re-
gelmaat even op koorkerk.nl. Heeft u zelf informatie waarvan u denkt “dat hoort op de website”, 
stuur dat dan naar webmeester@koorkerk.nl en vermeldt erbij in welke rubriek of op welke pagina 
deze informatie naar uw mening zou moeten worden opgenomen. Dat zelfde geldt voor suggesties, 
ideeën, enzovoort. Verder houden we ons natuurlijk aanbevolen voor de melding van ontdekte fou-
ten! Bij voorbaat dank.

Peter van Keulen



9
boekenmarkt@koorkerk.nl
Zoals vorige maand al werd vermeld, is er inmiddels ruim van gedachten gewisseld over 
een eventueel vervolg van onze boekenmarkt in de Koorkerk. En … dat vervolg komt er 
aan!!!
Van diverse kanten zijn nieuwe ideeën naar voren gebracht en knelpunten uit de eer-
ste editie benoemd. Daarna is een gewijzigde aanpak aan zo’n 50 (!) trouwe Koorkerkers 
voorgelegd en met bijzonder veel enthousiasme door hen ontvangen. Zij hebben een en 
ander kritisch bekeken en voorzien van commentaar, suggesties, ideeën en kanttekenin-
gen. Dat alles heeft ons gebracht tot de volgende opzet.
1. In plaats van tafels en banken en een podium vol met dozen, kiezen we nu voor boe-
kenkasten welke we plaatsen in de koffiehoek achter in de kerk. Als materiaal gaan we uit 
van (gebruikte) Lundiakasten. De grootste kast komt te staan tegen het doksaal, dat is de 
wand onder het orgelbalkon. Afhankelijk van waar we de hand op kunnen leggen, wordt 
deze kast zelfs in de hoogste variant beslist niet hoger dan de bogen van de beide deu-
ren in het doksaal, maar onze voorkeur gaat uit naar een lagere variant. Verder hopen we 
o.a. twee lage kasten te kunnen plaatsen aan de achterzijde van de beide rijen banken. 
Deze kasten zullen vanaf het podium niet te zien zijn. Alle kasten zullen worden voorzien 
van een mooi gordijn zodat kast en inhoud op discrete wijze aan het oog onttrokken zijn 
wanneer de boekenmarkt niet geopend is. 
Geloof het of niet, maar als we voldoende Lundiamateriaal aangeboden krijgen dan zul-
len we ongeveer net zo veel strekkende meter ruimte hebben als in de 121 AH-fruitdozen 
in de eerste editie. 
Strikt uitgangpunt bij deze nieuwe opzet is en blijft dat het uiterlijk van het kerkinteri-
eur er een is van een kerk waarin soms kennelijk iets anders wordt gedaan. Dus niet een 
waarbij men een boekenmarkt binnenloopt waarin kennelijk in een verloren uurtje ook 
af en toe een kerkdienst wordt gehouden.
2. We gaan gedurende een nog te bepalen periode wekelijks (bijvoorbeeld elke vrijdag 
van 10 tot 11 uur) boeken innemen, welke direct of vrijwel direct zullen worden gesor-
teerd, gerubriceerd en geplaatst in de kasten. De bij de selectie afgekeurde boeken zullen 
telkens zo snel mogelijk worden afgevoerd.
3. Doordat de boekenmarkt met deze opzet permanent gebruiksklaar is, kan de markt 
ook in voorjaars-, krokus-, mei- of andere kortere vakantieperiodes makkelijk een aantal 
dagen worden geopend. Zijn er geen klanten te bespeuren of is er een andere activiteit 
in de Koorkerk? Gordijntje dicht en klaar is Kees!
4. Door deze opzet hoeft de boekenmarkt niet meer elke dinsdagochtend te worden op-
gebouwd en elke  vrijdagmiddag weer te worden afgebroken. De hoeveelheid gesjouw 
die dat bespaart, is nauwelijks te bevatten. Een nadeel, zeker met betrekking tot het co-
ronavirus, is wel dat de bezoekers van de boekenmarkt minder over de gehele kerkzaal 
verspreid worden. Dat vraagt om extra alertheid van medewerkers en bezoekers. Wellicht 
moeten we de kant op van een maximaal aantal winkelmandjes of iets dergelijks dan wel 
dat we op een andere manier het aantal gelijktijdige bezoekers soms even zullen moeten 
indammen. Dat besluiten we tegen die tijd.
5. Een ander punt is het ruimtebeslag. Doordat er (zo smal mogelijke!) kasten tegen de 
wanden van de koffiehoek worden geplaatst, neemt de voor het koffiedrinken beschik-
bare ruimte tussen banken en doksaal iets af. Daar staat tegenover dat de bovenzijde van 
de kastjes tegen de banken uitstekend kunnen dienen als plek om je koffie- of theekopje 
op te zetten. Voor degenen die na de dienst (het koffiedrinken) even op een stoel op hun 
vervoer willen wachten, zullen voldoende stoelen aan de korte zijde van de koffiehoek 
worden geplaatst. 
Vooruitlopende op het weer gaan innemen van boeken en alle publiciteit daaromheen 
staat op het prikbord van zeelandnet.nl en op Marktplaats al een oproep voor Lundia-
kasten (Schenk uw Lundia aan de Koorkerk). Het zal namelijk wel even duren voordat we 
voldoende materiaal bij elkaar hebben. De complete lijst van wat we nodig hebben (be-
ter gezegd: waaruit we willen kunnen kiezen) vindt u in de genoemde advertenties. Ook 
onze onvolprezen website koorkerk.nl (die raadpleegt u toch ook met grote regelmaat?) 
heeft inmiddels een pagina welke is gewijd aan onze boekenmarkt.
Namens het boekenmarktteam
Peter van Keulen



Taakgroep Diaconaat

Vooraf
We ervaren allemaal de negatieve gevolgen van de corona pandemie in ons leven.
Dat geldt zeker ook voor de mensen die structureel sowieso al in kommervolle omstan-
digheden verkeren. En die we middels diaconale inzet een steuntje in de rug proberen 
te geven. 
Het zeer beperkte bezoek tijdens diensten leidt uiteraard tot lagere opbrengsten van  de 
bijzondere collectes voor deze vooral mondiale diaconale projecten.
We vragen Koorkerkers die de diensten nu niet bezoeken dan ook nadrukkelijk om hun 
bijdragen voor deze projecten zelf over te maken op de daarvoor vermelde rekening-
nummers.

Gehouden collectes en inzamelingen
* Ondanks de beperkte bezetting kunnen we toch de volgende opbrengsten melden 
over september en oktober.
De actie van Kerk in Actie voor de bestrijding van de sprinkhanenplaag in Afrika en Azië 
(6/9) bracht € 202,32 op.
De collecte op de vredeszondag (20/9) voor PAX leverde € 151,75 op en die voor sociale 
minima op Walcheren (27/9) € 98,65. Voor het Remonstrantse vredesproject Tent of Nati-
ons kwam, ondanks de teruggang van 60 naar 30 kerkgangers, toch € 129 binnen. En de 
algemene diaconale collecte op 13/9 € 121,40.  Hartelijk dank voor uw bijdragen.
*Samen met de Nieuwe Kerk hebben we 2 inzamelingen voor de Voedsel- en Kleding-
bank in ’t Hofje georganiseerd. Die samenwerking verliep weer prima en zal zeker ver-
volgd worden.
We hebben 15 kratten met levensmiddelen, 2 auto’s vol kleding en schoenen, € 900,-- 
aan giften en € 140,-- via de spaarpotjes van de Nieuwe Kerk binnengekregen. In deze 
corona periode, waarin meer mensen aan deze ondersteuning behoefte hebben, is deze 
inbreng extra waardevol. Hartelijk dank.

Te houden collectes
*Tijdens de gedachtenisdienst op 1/11 collecteren we traditiegetrouw voor Zeeuws Ver-
lies. Voor meer informatie zie elders in deze Vierpas en de flyer die uitgereikt zal worden.
Algemene diaconale collectes worden op 8/11 en 22/11 gehouden.
Op 15/11 is ons 3 jaar lopende project Delta Indonesië van de classis Delta weer aan bod. 
In deze dienst is dat voor het deelproject Sterke Vrouwen op Papoea, die les krijgen in hy-
giëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Uw bijdrage is ook welkom op Kerk in 
Actie, Utrecht NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. ‘collecte Delta Indonesië van classis Delta 
voor project Sterke Vrouwen’. 
Op 29/11, de 1ste adventszondag, is de collecte bestemd voor “De School van onze 
Dromen” in de Oekraïne.  Op de staatsinternaten in dit land is de situatie voor kinderen 
slecht en onveilig. In de stad Vynnyky is daarom De School van onze Dromen opgericht. 
Deze school wil het onderwijs op deze internaten positief veranderen door onderwijzers 
nieuwe onderwijsmethoden te leren, die het zelfvertrouwen en de creativiteit van kin-
deren en hun ouders/verzorgers bevorderen. Er wordt een flyer uitgedeeld. Kerk in Actie, 
Utrecht NL 89 0457 457 457 o.v.v.  ‘Collecte advent Kinderen in de Knel’.
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.

Collecte inzet in 2021
Omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de mogelijke verzelfstandiging van de 3 
PGM-kerken en dus ook niet over de toekomst van de daarmee verbonden diaconieën, 
heeft het College van Diakenen van de PGM weer een concept collecterooster voor 2021 
opgesteld.
Standaard staan daar de bijzondere door Kerk in Actie voorgedragen 5 collectes op tij-
dens de 40-dagentijd in het voorjaar,  4 tijdens de Adventstijd aan het eind van het jaar, 3 
voor het werelddiaconaat, 3 voor Kinderen in de Knel en ook 3 voor wereldzending (die 
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we als Koorkerk zelf invullen)
De collectes tijdens de Woord & Tafeldiensten zijn, in overleg met de betreffende werk-
groep, bestemd voor het Delta Indonesië project. Met de vaste collectes voor sociale 
minima op Walcheren en ook Zeeuws Verlies, zijn de helft van onze collectes benoemd. 
De andere helft is in principe voor algemene diaconale doelen. We hebben voorgesteld 
daarbinnen extra ruimte te bieden voor per kerk te kiezen diaconale doelen. Uw sugges-
ties voor deze bijzondere doelen in 2021 zijn zeer welkom.

Tot slot
* Recent hebt u een acceptgiro ontvangen voor de diaconale najaarscollecte 2020 van 
de PGM.
Met dit jaar als mondiaal doel Stichting Tear, die mensen helpt op te staan uit armoede en 
onrecht; als Europees doel de ondersteuning van Vluchtelingenkinderen in Griekenland; 
een veilige woonplek voor Het vergeten Kind als Nederlands doel en het laagdrempelige 
werkproject voor mensen met een licht verstandelijke handicap Tante Amalia als Mid-
delburgs doel. 
* We herinneren graag nog aan de 1ste landelijke huis-aan-huis collecte die Kerk in Actie 
t.b.v. de Vluchtelingenkinderen in Griekenland in de week van 29/11 t/m 5/12 houdt.
* Bij Kerk in Actie hebben we 25 exemplaren van de gratis Adventskalender met foto’s, ge-
dichten, overdenkingen, recepten en creatieve suggesties aangevraagd. Op het informa-
tierek zullen die  beschikbaar gesteld worden voor daarin geïnteresseerde Koorkerkers.

Namens de taakgroep Diaconaat,
 Jan Janse, tel. 0118-851332/06-17334769. 
Email: janjansezeeland@gmail.com 



C o l o f o n
De kerkenraad is verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
Vierpas.
Predikant:
Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
ineke.defeijter@home.nl
Scriba:   Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733
hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl
RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 0118-629300
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v 
VVHM wijkkas Koorkerkge-
meenschap , Serooskerke W
VVHM:  NL81 INGB 0000 148233  
t.n.v VVHM 
RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Hoe ben ik tenslotte in de Koorkerk beland? Het is een lang verhaal en daar wil 
ik u niet mee vermoeien, maar wel hoe het allemaal begon. Mijn ouders waren 
lid van de Hervormde gemeente in Wemeldinge, maar waren geen kerkgan-
gers. Mijn tante nam mij toen ik 4 jaar was mee naar de kerk. Ze had ‘weer of 
geen weer’ altijd een paraplu bij zich die ik mocht dragen en tijdens de dienst 
kreeg ik altijd minimaal één snoepje. Ik vond dat prachtig en heb dat lang vol-
gehouden. Ik zat tussen allemaal vrouwen in Zuid-Bevelandse klederdracht. 
Wat ouder geworden ging ik met mijn vriendin mee. 
Op 17 jarige leeftijd verliet ik het ouderlijk huis voor een opleiding als B-ver-
pleegkundige in Bergen op Zoom op Vrederust, een protestantse psychiatri-
sche inrichting,. Heb daar meer dan vier jaar overgedaan omdat je 21 moest zijn vóór de maand mei 
en helaas mijn verjaardag is op 22 mei. Een andere voorwaarde was dat je je “diploma” godsdienst 
moest halen voordat je je “B” kreeg en daarvoor moest je de 52 zondagen van de Heidelbergse cate-
chismus kennen. Ik heb het ondanks dat altijd als een prettige en leerzame tijd ervaren. Toen ik begon 
was er nog weinig medicatie beschikbaar. Dwangbuis en spanlaken waren nog in gebruik. Met de 
patiënten waar dat nodig voor was moest je wel af en toe gaan wandelen. Een spannende aangele-
genheid, maar als je het blijde gezicht zag gaf je dat altijd een warm gevoel. Zo vind ik het gedicht van 
Vasalis “De idioot in het bad” zo ontroerend mooi. Een gedeelte daaruit: 
De zuster laat hem in het water glijden                                                                                                                         
Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst,                                                                                                                     
Hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst                                                                                                             
En om zijn mond gloort langzaam aan een groot verblijden

Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden ……………………

En elke week wordt hij opnieuw geboren                                                                            
En wreed gescheiden van het veilig water-leven                                                
En elke week is hem het lot beschoren                                         
Opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.
Wat mij ook ontroerde was dat een jonge vrouw, die geen woord zei nadat zij medicatie kreeg toege-
diend, plotseling begon te praten in Zeeuws-Vlaams dialect. Al met al was het prachtig en boeiend werk. 
Vlak na het behalen van mijn B-diploma - alweer 60 jaar geleden - leerde ik Joop kennen. Hij was 
toen nog werkzaam in Delft en kwam vrijdagsavonds op weg naar huis naar Vrederust als ik geen 
dienst had, wat hij overigens op de dag zelve pas hoorde. De hoofdzuster van het paviljoen waar ik 
werkte had namelijk een ééndagsplanning. Ik had een kamer in het zusterhuis maar daar kon ik hem 
alleen ontvangen als een van mijn collega’s als chaperonne daarbij aanwezig wilde zijn. Nadat Joop 
een baan kreeg in Petten (NH) ben ik ook noordwaarts gegaan en kon in het ziekenhuis van Alkmaar 
aan de slag als A-verpleegkundige in opleiding. Na allebei ruim 2 jaar op kamers – wel apart – en nog 
wel in dezelfde straat, zijn we getrouwd. Het hoofd van mijn afdeling in het ziekenhuis zei: “vanaf dat 
ogenblik hoef jij geen avond- of nachtdiensten meer te draaien”. Wel een andere dan die op Vrede-
rust!! Wij hebben in Alkmaar een prachtige tijd gehad met veel kennissen en vrienden met wie wij nog 
heel lang contact hebben kunnen onderhouden. Joop zag echter dat er in Middelburg een nieuwe 
fabriek (Hercules) zou worden gebouwd en hij solliciteerde en werd aangenomen. Dat was voor mij 
de eerste keer Middelburg! Na 15 mooie jaren kwam daar echter een eind aan omdat het grootste 
deel van Hercules sloot en Joop naar een andere baan moest uitzien. Het werd uiteindelijk Huijbergen 
waar wij ons konden settelen. Ik kon daar een baan krijgen als avond-nachtverpleegkundige bij een 
herstellingsoord. Ik voelde mij daar als een vis in het water. Helaas moest ik daar mee stoppen. Mijn 
moeder kreeg tekenen van dementie, de kinderen gingen het huis uit en ik wilde zorgen voor een 
veilige thuishaven voor hen gedurende de weekenden. De kleine   ‘Samen op Weg’ kerkelijke gemeen-
schap van de Zuidwest hoek zocht medewerkers voor de diaconale werkgroep. Het werk dat ik 15 
jaar  met veel genoegen heb mogen doen met aansluitend daaraan nog 5 jaar als ouderling, tezamen 
met Joop in deeltijd. Joop de vergaderingen en ik het pastoraat. Na een vervroegde pensionering van 
Joop kwam Middelburg weer in het vizier. Gingen kerkelijk terug naar de Hoeksteengemeente waar 
wij eerder aan verbonden waren, maar ondanks de vele hernieuwde contacten voelden wij ons daar 
kerkelijk niet meer thuis. Nadere kennismaking met Klaas Hendrikse maakte het voor ons niet moeilijk 
om de overstap te wagen. Wij voelden ons gelijk thuis in de Koorkerk. Ik geniet van alle contacten, o.a. 
de vrouwengroep van Krina Wattel en de wekelijks terugkerende contacten in de kerk. We moeten dit 
nu helaas grotendeels  missen vanwege Covid-19.
Ineke de Bruine is bereid de pen van mij over te nemen.
Tanny Tillema


